
Zomermedley

't Was aan de Costa del Sol.
Daar sloeg mijn hartje op hol.
Hij sprak me van amore; ik was totaal verloren.

Hij speelde op zijn gitaar.
En streelde zacht door mijn haar.
Nooit zal ik hem vergeten; hem en de Costa del Sol.

Het was zo fijn. Bij maneschijn.
En rode wijn. Om samen te zijn.

Middellandse Zee, souvenir van een zomer.
Enkel al het woord is als wijn op de tong.
Middellandse Zee, wie haar kent wordt een dromer.
Die nog nooit voldoende haar charme bezong.

Duizend keer (duizend keer)
Kan dit lied al gezongen zijn.
Maar ik leer (maar ik leer)
Van de wind soms een nieuw refrein.
En steeds weer (en steeds weer)
Geeft de zee mij het tempo aan.
In een ritme dat blijft bekoren.
Zolang er licht is van zon en maan.

Als ik de golven aan het strand en de duinen en 't zand zie.
Denk ik aan de vakantie, vakantie, vakantie.
Dan denk ik ook aan jou; jij beloofde mij je trouw.
Je maakte schuchter je avance, avance, avance.
Er groeide een romance,  romance, romance.
We hielde van elkaar; was het spel of was het waar.

De tijd aan zee verstreek, veel te vlug zoals je zei.
Veertien dagen, 't leek een week, en zelfs die week die vloog voorbij.
Toen kwam de laatste dag, we hebben urenlang gepraat.
Het laatste wat ik van je zag; was de schaduw in de straat.

Adio, adio, adio, visser met je ravenzwarte haar.
Adio, adio, adio, misschien tot volgend jaar.

't Was een visser uit een dorpje aan de Middellandse Zee, die ik met vakantie heb ontmoet.
En 's avonds dansten wij daar samen in een klein café.
't Was verliefd, ik weet het nog zo goed.
Hij beloofde mij te schrijven toen ik afscheid van hem nam, maar hij heeft een ander al misschien.
Ik denk nog elke avond aan dat dorpje bij de zee, maar ik zal die visser nooit meer zien.

Adio, adio, adio, visser met je ravenzwarte haar (2x)
Adio!!!


