
Rob de Nijs medley.

Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins.
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel.
Hij had geen geld en hij was geen held,
en hij hield niet van het krijgsgeweld.
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel!
Hij had geen geld en hij was geen held,
en hij hield niet van het krijgsgeweld.
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel!

Zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam.
Ritme van de eenzaamheid.
Die regen zegt: “we waren zo gelukkig saâm”.
Maar nu is dat verleden tijd.

De regen valt bij stromen, 't is een trieste dag.
Want je liet me staan alleen.
Ik ken nu de betekenis van tegenslag.
Omdat je met mijn hart verdween.

Kom, vertel me regen wat je doet.
Zeg maak jij het tussen ons een beetje goed.
'k Heb niks aan een ander want ik hou alleen maar van hem!

Refrein:
Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula.
Ik zie 't hier niet zitten, ik ga naar Amerika.
Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula.
Ik zie 't hier niet zitten , ik ga naar Amerika.

Dag lieve rest van Nederland, dag lieve allemaal.
Blijf maar rustig zitten in 't land van Maas en Waal.
Ik kan alleen maar lachen, ik stap eruit, ik ga.
M'n rugzak en m'n tentje mee, de vlinders achterna.

Refrein:

Je bent het werk en de mensen moe, eind 'lijk weer alleen.
De trap op naar je kamer toe, de stilte om je heen.
Ze lachen om je als je zegt, dat je je eenzaam voelt.
Was er maar iemand, die luisterde.
Die weet, wat je bedoelt.

Zet een kaars voor je raam vannacht.
Zodat ik weet dat je op me wacht.
Zet een kaars voor je raam vannacht.
En ik kom naar je toe.
En ik kom naar je toe.



Maar ik ben rijker dan ik ooit had durven dromen.
Ik heb jouw liefde, elke nacht slaap jij naast mij.
Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen.
Er is geen banger hart, dan dat van mij.

Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen.
Ook al is er dan geen man zo mooi als jij!
Kijk die vrouwen naar je loeren met z'n allen.
Er is geen banger hart, dan dat van mij.

Ik wil jouw liefde zwart op wit.
Ik wil meer zekerheid dan dit.
Want jij bent mijn jaloers bezit. (Oh woh woh)

Er is geen banger hart, geen banger hart dan dat van mij.
Kan zo niet langer, anders keert het zich nog tegen mij.
Dan pak je in, zegt jij je zin, maar goed het is voorbij.
Geen banger hart, dan dat van mij.
Van mij!

La la la la la la  (melodie Malle Babbe)


