Kleine medley.

Hoe je heette, dat ben ik vergeten,

maar je ogen, vergeet ik niet meer.

'k Droom nog altijd, dat mag je wel weten.
Op een avond, dan zie ik je weer.

Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw.
Je nagels zijn voortdurend in de rouw.

Toch wil ik van geen ander weten,

omdat ik zoveel van je hou!

Twee ogen zo blauw.

Zo innig en trouw.

Al mijn geluk zijn die kijkers van jou.
Twee ogen zo blauw.

Malle Babbe kom, malle Babbe kom hier.

Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier.
Malle Babbe is rond, malle Babbe is blond.

Een zoen op je mond, malle Babbe je lekkere...........
La,la,la la,.............



