
Begonialied.

La-la-la-la...........

Refrein:
Wij zijn Begonia's, gekleed in rood en paars
In bont of tijger of verrassend blauw.
Wij houden niet van sleur
Gejammer of gezeur.
De echte smart, vergeten we al gauw!

Zit ik 's morgens treurig voor de spiegel
Denk ik: Is dit hoofd nou echt van mij?
Maar met wat plamuur en valse wimpers.
Ben ik 's avonds laat weer heel erg blij!

Refrein:
Wij zijn Begonia's..............

La-la-la-la............


